Liturgie Regenboogkerk

Datum: 25 december 2020 Kerstmorgen

Tijd:  9.30 uur

Bijzonderheden: kinderkoorgroep uit de gemeente

Voorganger: Ds. Christi Bartelink

Organist: Alexander Prins

Ouderling van dienst:

Lector:

Overige medewerkers: Jolanda Klapwijk, Ylette Wesstein, Aad van den Bos, Peter Wesstein
en .... Klarinet en hobo

Muziek
Zingen: lied 477: 3,4 en 5 (van: komt allen tezamen)
Welkom en Mededelingen

Zingen: Psalm 95: 1 (steek nu voor God de loftrompetO
Stil gebed

Votum en groet: V: Onze hulp is in de Naam van de Here
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
V: Genade is er voor u en vrede van Hem die is, die was en die komen zal
A: AMEN
V: Wij bidden U, God, ....
A: amen.
Zingen: lied 448: 1, 3, 5 en 9 (het volk dat wandelt in het duister)

Kaarsen worden aangestoken
Aanvangstekst en aansteken Kerstkaars
Lied door kinderen: Stille Nacht

Afronden van het adventsproject: aansteken kerstkaars, toelichting project, projectlied

5. Een boodschap vol vreugde — ’t is volop nacht —
voor de herders, door engelen gebracht:

de Redder geboren in Betlehem!

In een stal, in een kribbe vind je Hem!

refrein

Gods eng'len, zo waar, zo blij,
hun boodschap herhalen wij:
"Gods Toekomst, die gaat om jou,

in alles blijft God ons trouw!"



6. Gods engelen zwermden als één groot koor
als een regenboog door de nacht - en hoor
van sterren, profeten, Gods Toekomstplan

en, ter ere van God, hun lofgezang!

Gebed om ontferming
Glorialied: 498: 5 (ere zij God zingen)
Gebed om de opening van het Woord
Zingen: Zeg eens herder
Gesprek met de kinderen
Kinderen kunnen naar de nevendienst gaan en nemen het licht mee
Schriftlezing: Psalm 30: we zingen vers 1
Lezen van vers 5 en 6 (lector)
Lezen vers 7-11 (voorganger)
We zingen vers 5

Schriftlezing: Johannes 1: 1-14
Zingen: lied 488: 1 en 2 ( in den beginne was het Woord)

Verkondiging
Zingen : lied 471: 1,2 en 3 (in dulce jubilo)
Kinderen komen terug uit de kindernevendienst

Gebeden
Lied door de kinderen: ‘Go tell it to the mountain’
Collecten

Zingen: Psalm 98: 3 en 4 (van: Zingt een nieuw lied voor God de Here)
Zegen, met gesproken amen

Zingen: Ere zij God



